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From Reader Review Verzamel deliefde for online ebook

Mips says

'n zeer toegankelijke dichtbundel, mooi om bijvoorbeeld aan jongeren cadeau te doen...
Zelf vond ik 'Dit', 'Laatste nacht', 'Dag’, 'Kwijt' en 'Bekentenis wel geslaagd...

Klasina says

Love, love, love!

Haaike says

Ah, Bart Moeyaert, wat kan ik hierover zeggen. Mooi om af en toe in te lezen en je in te wentelen al's onder
een zacht, warm dekentje.

Marie Bland says

Dit

'Van alleswat ik schreef
zijn dit het minste woor den.
En tel zena, het zijn er
nog te veel: zelf hou ik van
mijn mond vol tanden,

het aaien van dit blad, de
woor denschat van mijn
twee handen, het stokken
van mijn adem alsik zeg
dat ik je hier niet kan
vertellen wie of wat ik
voor je ben, omdat papier
mein deweg zit, en ik

het juistewoord niet ken.'

Mind-Spa L otusbloem says

Een boekje om rustig te lezen, dan komen de mooie woorden tot hun recht. En wat deed ik? Ik vioog
erdoorheen.
Dom!



Binnenkort nogmaals erbij pakken en dan de tijd ervoor nemen.

Elke says

Kom hier, dat ik je bijt,
Je als een appel eet,

En - zoals dat gaat -

Van blijdschap

Niet meer weet

Waar ik mijn handen laat.

This surprised me by how much it also wasn't about love and the amount of topicsinit. It had alot of great
little sentences.

Verasays

Mijn favorietste gedichten tot nu toe.

Aurélie (Exploring Pages) says

*Verzamel de liefde is a Dutch poetry book so it is only natural to write my review in Dutch*

Het is geen geheim dat ik in het leven sta als een hopel oze romanticus, en Verzamel de liefde door Bart
Moeyaert draagt daar alleen maar aan bij. Met telkens heel simpele woorden slaagt hij erin elk gedicht een
creatieve draai te geven. Niet alle gedichten konden mijn hartje veroveren; sommigen lieten me maar wat
onverschillig.

Toch gaf Bart Moeyaert me een aantal gedichten om verliefd op te worden: Klein, Dapper, Hinkellied,
Sberié, U, Lepeltje en Een hand. En toch zit mijn hart momenteel vol met liefde, met name liefde voor
poézie.

Een hand

Laat ons met een hand beginnen,
we voegen er een dag aan toe,
een volzin met een naam erin

die we op slag vergeten, tenzij
het anders gaat en we snel weten
dat we niet voorbijgaand zijn,

de kansisklein, want bij het tellen
van mijn vrienden heb ik altijd
vingers over, en daarom: laat ons
met een hand beginnen,

we voegen er een dag aan toe,



en ashet iszoals het meestal is,
gaan we iets galants verzinnen,
tot ziens, ik moet eens verder,
het was me een genoegen.

Moira M acfarlane says

De mooiste zin:

Dan zieje hijgevolg

in alle tinten wit

niet dat er sneeuw of room
en soms verdriet in zt.

Willy Schuyesmans says

Dit is een van mijn favoriete poéziebundels. Absolute blijversvind ik de gedichten 'Sterk’, '‘Bekentenis en
‘Alle tinten wit'.

Kruimel says

blijft mooi, altijd en overal.
en opnieuw

Kelly Eeckhaut says

Speciaal voor de Verbeelding Book Challenge las ik nog eens wat poézie. Mooi, ja, maar daarmee heb ik ook
alles gezegd wat ik kan zeggen. Misschien ook: ik denk dat ik nooit een poéziemeisje zal worden.

Alper Cu?un says

Eén van de beste dichtbundels en liefste boeken die ik recent las. Hele verzorgde uitgave met fijne
typografie, schitterend (letterlijk) afgewerkt en een leedint. Dit soort boeken maakt het de moeite waard om
af en toe nog naar de boekhandel te gaan.

Moeyaert's gedichten zijn goed en er zitten meer pareltjes tussen dan niet. Ontzettend cute gedichten die
doen wat detitel zegt.



“heb jij me op een nacht
beloofd dat eeuwigheid
een leugen is, maar dat het
daarom tussen ons niet
minder lang gaat duren.”




