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Op een nacht droomt de jonge Vanja dat haar broer Sebastian in levensgevaar is. Ze wordt badend in het
zweet wakker en gaat meteen naar hem op zoek.

Wat voor afschuwelijke taferelen treft ze aan in het "glazen huis" waar Sebastian de nacht heeft doorgebracht
met zijn vriendin Elin ? En wie is daarvoor verantwoordelijk ?

Zo'n bizarre case heeft hoofdinspecteur van de dienst moordzaken Rani Diaz niet eerder meegemaakt. Door
de zaak wordt een rollercoaster van misdaden in gang gezet. En telkens weer schijnt Vanja te kunnen
voorspellen wat daarin de volgende stap zal zijn ...

Bovendien moet Rani al die tijd een bijzondere delicaat geheim bewaren voor Bert Simons, haar meest
dierbare collega...
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From Reader Review Indigo for online ebook

Jolien Vanderghote says

Net als de vorige Rani Diaz-thriller een erg goed boek... Maar naar mijn mening minder goed dan de vorige
3... Ik vind het jammer dat de ontknoping zo gebeurde als hier... Ik hou meer van het speurwerk en wil dat
dan echt tot op het einde... Maar toch nog steeds een erg goed boek!
Proficiat Sterre Carron en nu uitkijken naar Indra dat dit weekend zal uitkomen!

Tamara Geraeds says

Het verhaal zit goed in elkaar, maar de spanning is in het gehele boek ver te zoeken.
De schrijfstijl is best prettig en vlot, maar erg Vlaams. Te Vlaams voor mij helaas.

Er staan veel overbodige scènes in het boek, die ook weinig interessant zijn. Deze gaan over de privé levens
van de rechercheur en worden veel te gedetailleerd verteld. Ze hebben niets met het verhaal te maken en
zorgen dus alleen maar voor minder vaart.

Daarnaast zitten er veel personages in, waarvan vele ook nog meerdere kinderen hebben, zodat je zeker in de
war raakt. Ook zonde, want dit leidt wederom af van het verhaal.

Er zitten wel goede dingen in het verhaal. Zoals gezegd zit het goed in elkaar. Het is een echt detective
verhaal, waarbij de lezer mee kan puzzelen. Zo jammer dat de spanning volledig afwezig is.
De uiteindelijke dader zie je niet aankomen. De verdenking wordt goed op andere personages gelegd.
De helderziendheid van Vanja is een leuk extraatje in het verhaal en de vraag hoe serieus dit genomen moet
worden zorgt voor extra obstakels en wordt geloofwaardig gebracht.

Helaas moet ik vanwege de eerste twee genoemde knelpunten dit boek 2 sterren geven.

Boogaerts Kristel says

Weeral een spannend verhaal. Het duurde gelukkig iets langer voor ik wist wie het gedaan had. Hoe ziek kan
een geest zijn dat ze zelfs kinderen niet ontziet.

Nancy De Brucker says

Cover
Een heel mooie cover met een foto van een oog, een indigo pupil die je al van ver aanstaart. Naam auteur
staan bovenaan in het rood vermeld met daaronder de blauwe titel. Dit is een boek dat je al van verre ziet
liggen en dat gewoon uitnodigt om te worden opgepakt. Ik geef de cover een 8

Samenvatting van het verhaal



Vanja Mybach woont samen met haar broer Sebastian en haar moeder in een sociaal appartementencomplex.
Vanja heeft van jongs af aan een speciale gave, ze is namelijk helderziend. Zowel haar moeder als andere
mensen zijn ervan overtuigd dat ze gek is en het wordt haar niet in dank afgenomen dat ze dikwijls iets zegt
over een visioen dat ze heeft gehad.
Sinds hun vader hen heeft verlaten is Vanja’s moeder een echte zuipschuit geworden. Ze heeft totaal niets
aan haar moeder en haar enige houvast is haar broer.
Als Vanja een voorspellende droom krijgt over haar broer wordt ze zwetend wakker en rent naar zijn kamer,
maar Sebastian is nergens te bespeuren.
Als Rani en haar team op een plaats delict aankomen in Keerbergen hebben ze daar te maken met een brutale
moord op een jongen. Rani merkt al direct een paar dingen op die haar vreemd lijken.
Hebben ze hier te maken met een diefstal die uit de hand is gelopen of is het roofmoord? Welke denkpiste
moet het team volgen?
Gaandeweg in het onderzoek wordt het voor Rani zeer moeilijk in haar omgang met Vanja omdat dit meisje
niet begrepen wordt. Toch gelooft Rani haar als ze informatie geeft die van cruciaal belang is.
En als dat nog niet voldoende is wordt er nog een moord gepleegd. Er is veel werk aan de winkel voor het
team, zoveel vragen die moeten opgelost worden!
Rani is ook ontzet als ze iets opmerkt wat haar collega Bert aangaat. Ze zit in een tweestrijd, moet ze haar
collega inlichten of niet? Na het verlies van Nand wil ze ervoor waken dat ze haar partner niet gekwetst ziet.

Beoordeling
Wat me direct opviel toen ik begon te lezen, was dat elk hoofdstuk is voorzien van een kleine foto zoals op
de cover. Ik vind dit wel knap gedaan, het is eens een andere lay-out.
De betekenis van de titel is wederom heel goed gevonden, het is niet zomaar een blauwe kleur maar heeft
een betekenis en ook waar het voor gebruikt wordt.
Wederom korte hoofdstukken zodat je goed kunt volgen wat er zich afspeelt, en je ook de personages in het
boek goed kunt leren kennen.
Ik heb met opzet niet veel prijs gegeven in mijn samenvatting over een bepaald personage dat het ook heel
zwaar te verduren heeft en die ook een zwaar trauma heeft opgelopen door de tsunami van 2004. Ook hier
word je als het ware meegesleurd op een rollercoaster van emoties.
Rani is blijkbaar de enige die Vanja gelooft als het om haar gave gaat. Ze heeft echt te doen met haar omdat
niemand zich eigenlijk over haar wil ontfermen. Je krijgt als het ware echt medelijden met dit meisje en je
voelt een zekere mate van onmacht.
Helderziendheid is hier het thema in het boek en of je er nu in gelooft of niet, ik vind het in ieder geval goed
gevonden van Sterre. Zoals in haar vorig boek heeft zij weer een onderwerp gevonden dat wel degelijk
interessant is.
Naarmate het verhaal vorderde had ik geen idee wie nu eigenlijk al die misdaden gepleegd had en de plot
was dan ook voor een verrassing voor mij.
Ook worden we op de hoogte gehouden hoe het Rani vergaat in haar privéleven en hoe de band is tussen
haar collega’s. Ik zou eigenlijk nog wat meer willen weten over sommigen van hen, zoals Fien bijvoorbeeld
met wie ze toch een toffe band heeft. Ik vind dat Rani nu evenwicht heeft gevonden tussen haar werk en haar
privéleven en dat ze niet meer zo temperamentvol is.
Wederom heb ik gemerkt dat er toch weer Nederlandse woordjes tussen staan zoals ‘krankjorum’, dit valt me
nu eenmaal op als Vlaamse maar met het woordje ‘begot’ moest ik dan weer hartelijk lachen. Waak erover
dat het Vlaams blijft Sterre!
Ik vind het al bij al wel een triestig boek, niet de moorden op zichzelf maar de vele emoties die eraan te pas
komen zoals onmacht, het onbegrip en het verdriet dat het allemaal teweeg brengt.
Sterre schrijft in een vlot tempo en ik had dit boek in no time uit. Vanaf hoofdstuk één is je nieuwsgierigheid
al gewekt en wil je gewoon verder lezen hoe dit boek gaat eindigen. Ik ben ondertussen haar stijl van



schrijven gewoon en ik ben zeer benieuwd met wat ze op de proppen gaat komen in haar volgend boek.
Ik geef dit boek 4 sterren

Els says

Ik hou van series. Elk nieuw deel is een weerzien met oude bekenden en na een tijdje lijken sommigen wel
'vrienden' geworden te zijn. Natuurlijk heb je meer voeling met de ene dan met de andere, maar dat is in het
dagelijkse leven ook zo, toch?
Voor ik het over de inhoud ga hebben, wil ik eerst even de buitenkant bekijken. :)
Ik heb Sterre's boeken altijd mooi gevonden qua cover en wat voor mij heel belangrijk is, is dat ze een heel
goede weergave waren van het verhaal. Alleen bij boek 4 vond ik hem minder maar dat werd deze keer
ruimschoots goedgemaakt. Het oog lijkt wel in je ziel te kunnen kijken en de kleuren spetteren van de kaft.
Dit is echt een boek dat in het oog springt ;) en ik denk dat het voor veel mensen moeilijk gaat zijn om het
voorbij te lopen zonder er even bij stil te staan of het vast te pakken en de achterflap te lezen om het daarna,
zonder pardon, in hun mandje te leggen, mee naar huis te nemen en te gaan genieten.
De titel is deze keer iets minder mysterieus, in de zin dat iedereen wel weet wat 'indigo' is maar wat er achter
dat ene woord verscholen gaat, zal voor een aantal verrassingen zorgen en dus is deze perfect gekozen voor
dit verhaal.
Ik sprak net over genieten en ik kan jullie verzekeren dat het dat, voor mij, zeker was. Meerdere keren brak
ik mij het hoofd over wie het brein achter al deze misdaden was. Naar het einde toe kreeg ik een vermoeden,
maar ik duwde het weg want ik kon niet geloven dat ik het bij het rechte eind zou hebben. Hoe kon iemand
zo zijn? Zo zie je maar weer dat schijn enorm kan bedriegen.
Zoals in haar vorige boeken blijft Sterre trouw aan haar manier van schrijven. Ze wisselt nog steeds het privé
leven van haar speurders af met hun zakelijk leven en dat maakt dat je even adempauze krijgt tussen de soms
brute en/of emotionele scènes. Wat me ook opviel, is dat Rani minder hard is geworden. Dit betekent niet dat
ze zich minder in haar werk vastbijt maar je ziet ook een zachtere kant en dat kan ik ten zeerste op prijs
stellen. In het begin mocht ik haar niet zo, maar ze is stevig op weg om een 'vriendin' te worden.

Conclusie

Voor mij een heel goed boek met de nodige kronkelingen. Een boek dat eveneens voor een stuk onder
'denksport' valt als je mee wil uitzoeken wie de slechterik is en hoe het allemaal in elkaar zit. Ook hier een
grote verzameling aan emoties : afschuw, onmacht, hartverscheurend verdriet, ... maar ook liefde en wat
humor.
Ik vond dit haar moeilijkste boek tot hiertoe om de dader te kunnen raden en daar hou ik van. Zo hoort voor
mij een thriller te zijn. Geen te bloederige taferelen maar met een dader waar een vijs bij los zit en die mij
een kan trakteren op een overzicht hoe een ziekelijke geest kan werken. Dit soort boeken zijn een kolfje naar
Sterre's hand en daar kan ik, als fan van dit genre, alleen maar blij om worden.

Eveline says

Vlot, spannend van het begin tot het einde. Een aanrader!



Elke Eelbode says

Dit boek is een meesterwerk ! Sterk geschreven en spannend vanaf de eerste pagina tot de allerlaatste. Een
plezier om te lezen !

Annelies says

wow ....een geweldig 5e deel in de Rani Diaz serie. Leest als een trein door de hoofdstuk indeling. Goede
personages. .met stukjes uit hun priveleven zonder langdradig te worden en afbreuk te doen aan het verhaal.
Het boeit van begin tot eind met hier en daar stukjes wat je op het verkeerde been zet. Een echte aanrader.

Linda says

Alweer een topboek in de Rani Diaz reeks. Spannend vanaf het eerste hoofdstuk tot de laatste blz. Leest erg
vlot. Knap verhaal dat zeer goed uitgediept wordt, alle relevante personages komen aan bod met uitgebreide
achtergrond. De empathische wijze waarop de auteur een slecht-nieuws melding omschrijft, is zo
geloofwaardig dat het wel lijkt alsof ze zelf bij de politie heeft gewerkt. Ook de sfeer tussen de collega
inspecteurs komt zeer realistisch over. In vergelijking met de eerste boeken in de serie, is Rani wat milder en
minder opvliegend geworden. Zoals ook het geval was met de vorige delen in de serie, leest het boek weer
als non-fictie, als een waargebeurd verhaal. De toekomstvisioenen van Vanja spreken mij persoonlijk iets
minder aan, maar dit doet niets af aan het uitstekende verhaal. Je wordt er als lezer helemaal door opgeslorpt,
en het lijkt wel of je mee in het verhaal zit en actief mee speurt naar de dader... En hierbij wordt de lezer al
eens op ingenieuze wijze op het verkeerde been gezet zodat deze uiteindelijk verrast wordt door de
ontknoping, die na het omslaan van de laatste blz nog een tijdlang nazindert. De persoonlijke belevenissen
van Rani en haar gezin worden weer op sublieme wijze met het verhaal verweven.
Kortom, alweer een meesterwerk dat zeker niet mag ontbreken in de collectie van elke thrillerfan.

Dirk Wolf says

Een indigo blauw oog trekt ons in een nieuw verhaal Rani Diaz en haar thema. De cover is een 10/10.
Het verhaal zelf begint met Vanja , die in de toekomst kan kijken, die droomt dat haar broer in gevaar is. Dit
is het begin van een spannend avontuur. waar ook een cold case opduikt. In de vrije tijd houdt Rani zich
bezig met de kinderen van haar partner. Tijdens de jacht naar de moordenaar wordt het team van Diaz
hechter en wanneer Rani iets ontdekt in de relatie van haar beste collega, moet ze ook dit secure oplossen. De
ontknoping is bloedstollend. één voor één komen de puzzelstukjes boven drijven en krijgen we een heel
andere dader dan we bij het begin vermoeden.
Dit is een nieuw avontuur van Rani Diaz en haar team. De karakters zijn heel mooi uitgetekend. Doorheen
het verhaal groeit de sympathie en antipathie voor de personages. De boeken van Sterre Carron worden
steeds beter. Uit alles blijkt aandacht voor details in het verhaal. Een boek dat je niet in één keer kan uitlezen,
zo hevig gaat het er aan toe. een boek met een dikke 5 sterren



Boekenvlinder says

Weer een zinderende thriller van de vrouwelijke tegenhanger van Pieter Aspe. Nee serieus. Wàt een
kwaliteit!

Lees mijn volledige review op http://www.boekenvlinder.be

Boekenfans says

GESCHONKEN DOOR STERRE CARRON (www.facebook.com/groups/boekenfans)

RECENSIES

GESCHREVEN DOOR ANN CAROL BEER

https://www.hebban.nl/recensies/ann-j...

GESCHREVEN DOOR LENA BLOMME

Mijn recensie van het gewonnen boek “Indigo van Sterre Carron”
Over de inhoud van het boek ga ik het hier niet hebben, dat kun je overal lezen als je het boek gaat googelen.
Mijn persoonlijke mening over het boek geef ik wel graag weer.
Ik deed dit keer mee aan de wedstrijd omdat ik al 3 boeken heb gelezen van Sterre en ik was wel benieuwd
naar haar 5de boek.
Ik had al verschillende keren een foto van de cover gezien en eerlijk gezegd vond ik die niet zo mooi, tot ik
het in het echt te zien kreeg. Ik moet mijn mening dus herzien.
Toen ik het boek in handen kreeg, deed ik meteen wat ik altijd doe als ik in een boekenwinkel een boek
vastpak. Door het boek bladeren. Wat me onmiddellijk opviel was dat elke eerste bladzijde van een
hoofdstuk weer met een speciaal kenmerk was versierd.
Dan maar snel beginnen lezen, want ik was echt wel benieuwd waar het dit keer zou over gaan Deze keer
wist ik wel dat Indigo een soort blauw is, maar waar het in het boek zou worden gebruikt en hoe, dat was
weer een raadsel.
Ik had onmiddellijk sympathie voor Vanja maar eerlijk gezegd was ik een beetje ontgoocheld over haar
aandeel in het verhaal. Ook voor Claire voelde ik wel medelijden, want ze had toch iets heel erg triest
meegemaakt.
Stilaan wordt ook duidelijk waar de titel voor staat.
Ondertussen bleef ik maar raden wie er verantwoordelijk was voor alle gebeurtenissen. Zou het X zijn, of
toch maar Y. Neen hoor, weer mis.
We leven ook weer mee met het privé leven van Rani en haar collega’s. Deze stukjes worden afgewisseld
met het eigenlijke verhaal van de dader en andere personages.
Beetje bij beetje (ik had op een bepaald moment wel een vermoeden) komen we te weten wie, waarom en
hoe hij/zij tot alle gruwelijke daden is overgegaan.
Ik vond het al jammer dat het bijna uit was, maar net voor de ontknoping heb ik een dag zonder lezen moeten
inlassen, enerzijds vond ik het spijtig, maar anderzijds kon ik het einde nog wat rekken en de spanning nog



wat laten oplopen.
Het boek heb ik op vrij korte tijd uitgelezen, dat kan dus enkel maar betekenen dat ik het goed, spannend en
gemakkelijk leesbaar vond.
Wat ben ik blij dat ik op boekenfans terecht ben gekomen, zo heb ik de smaak van het lezen weer te pakken
gekregen en lees ik nu eindelijk, naast vertaalde werken ook eens werk van auteurs van bij ons.
Nogmaals bedankt Sterre voor dit gewonnen boek, en ik zou zeggen, wanneer komt nummer 6?

GESCHREVEN DOOR Sandra Hanssens

Ik keek al een tijd uit naar nummer 5 van Sterre Carron. Het was weer zalig genieten van haar schijfkunst.
De cover is opvallend, mooi en helemaal passend bij het verhaal. De korte hoofdstukken en vele intriges
nodigen uit om steeds maar verder te lezen.
Het team van Rani maakt weer vanalles mee, het lijkt een onoplosbare case tot er zich iets voordoet dat alles
opentrekt. Er zitten ook veel gevoelens in het boek, veel trieste dingen.
Maar het past in het plaatje. Een paar twists tegen het einde aan maken het helemaal compleet.

Als je nog nooit een Carron hebt gelezen weet je niet wat je mist! Een dikke aanrader, zoals de andere 4. ik
kijk rijkhalzend uit naar nummer 6

GESCHREVEN DOOR Anniette Kerver

Indigo.
Sterre Carron.

Super boek.

Het verhaal draait in het begin om Vanja, haar broer Sebastiaan en diens vriendin Elin.

Vanja heeft een gave dat ze in de toekomst en omstandigheden kan voorspellen.

Haar omgeving kan dat niet geloven en zeggen dat ze gek is.

Op een nacht krijgt ze een onheilspellende visioen dat haar broer Sebastiaan in gevaar is.ze besluit meteen te
reageren en probeert haar moeder wakker te krijgen maar die is alholistisch en krijgt haar niet wakker. Ze
gaat de vriend Malik erbij halen daar hoort ze dat Sebastiaan met Elin bij haar thuis in Keersbergen is in het
Glazen huis.

Ze pakt geld bij haar moeder en gaat met de taxi naar Keersbergen.

De stiefmoeder van Elin heeft haar toestemming gegeven om samen te overnachten in het glazen huis, want
zij had nachtdienst in het ziekenhuis waar ze werkt. De vader van Elin is op zakenreis.

Intussen zit Elin in het tentje te wachten tot Sebastiaan terug is uit het huis waar hij in badkamer zoekt iets
voor haar buikkrampen. Hij vond het veel stoerder om een tentje op te zetten achterin de tuin. Hij blijft lang
weg en ze kruipt van de pijn de tent uit. Ze stuit daar op een duistere persoon en ze raakt buiten bewustzijn
van de pijn.

Er volgen allemaal ontwikkeling enVanja die elke keer weer aangeeft dat er iets gebeurd maar niemand



gelooft haar en die je laten meevoeren in het verhaal. Elke hoofdstuk gebeurd er weer iets wat je op een
andere been zet en je het gevoel hebt de ontknopping nabij.

En Hoofinspecteur moordzaken Rani Riaz wordt op de zaak gezet als blijkt dat er een moord is gepleegd is
bij het Glazen huis.

Tijdens het onderzoek gebeuren er allemaal rare dingen. En krijgt Rani ook met een geheim te maken van
haar naaste collega Bert Simons. Het dilemma zal ze hem het zeggen ja of neen.

Een boek wat je weer net als de andere van haar hand lang bijblijven.

Het hoogst aantal sterren

catje vdw says

leest als een trein en nooit deze dader verwacht! chapeau!

Daisy Wagemans says

weer een heel goed boek van sterre carron..
heel moeilijk om weg te leggen

Hilde says

Wat een verhaal weer. Vol emotie. De ene keer letter thrillerig, de andere keer staan de tranen in je ogen.
Een juiste balans tussen die beide.
Ook heerlijk hoe je het priveleven van Rani en Simmons kunt volgen.

De boeken van Sterre Carron worden beter om beter. Benieuwd wat haar volgende teweeg gaat brengen.


