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Als eindredacteur van het televisieprogramma Voetbal International maakte journalist Michel van Egmond
de opkomst, neergang en wederopstanding van media-fenomeen René van der Gijp van nabij mee.
Tussendoor aten ze wekelijks een uitsmijter en namen samen het leven door.

In deze bundel krijgt de lezer een impressie van de meest bewogen periode in het bestaan van René van der
Gijp en leert gaandeweg ook de andere kant kennen van Nederlands vrolijkste voetbalanalist. Gijp is een
intiem portret van een unieke persoonlijkheid in de Nederlandse voetbalwereld. Met aandacht voor zijn
spelerscarrière, zijn jeugd, zijn televisieloopbaan, zijn levensvisie en z'n beste anekdotes.
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From Reader Review Gijp for online ebook

Bart van der Meer says

vermakelijk boekje, Gijp zoals hij is. aantal keer hardop gelachen tijdens het lezen, en verder weinig
diepgang.

Menno van Beek says

Leuk, vermakelijk boek. Exact zoals het tv programma, ontspannen met een knipoog. Veel anekdotes van
een eigenzinnige, getalenteerde ex-voetballer. Leuk kijkje achter de schermen maar niet heel diepgravend en
verder meer een sympathie win voor René van der Gijp, waar je wel een zwak voor moet hebben. Als je het
programma vaak kijkt ken je de helft van het boek al. Maar toch, altijd leuk om iets luchtigs en vermakelijks
te lezen.

Arend Dekker says

Een leuk boekje dat je een inkijk geeft in een intrigerend persoon. Interesse of verstand van voetbal is
absoluut niet nodig. Het boek is een aaneenrijging van anekdotes en korte dialogen opgehangen aan de
inzinking die Van Der Gijp in 2011 heeft gehad. Het is een boek dat je in 2 uurtjes in een ruk uitleest.

Edwin van Amstel says

René van der Gijp is een fascinerende persoonlijkheid, maar het boek blijft te anekdotisch om meer inzicht te
geven de man. Leuk om te lezen, maar helaas niet meer dan dat.

Lyanne says

Ik had er misschien iets meer van verwacht, maar omdat het Gijpie is en ikzelf ook gewoon veel weet over
deze man, geef ik hem een 7.

Theo Veldhuis says

In de categorie: 't is een bijzonder kind en dat is ie'. Heerlijk genoten, wat een heerlijk persoon is die René
van der Gijp. Lekker zichzelf, maar o zo kwetsbaar. Tegelijk is het een levensstijl die nogal egocentrisch
overkomt, maar misschien is dat niet juist gezegd. Het boek leest erg leuk. De schrijver heeft zijn best



gedaan om de geciteerde mensen, inclusief Gijpje zelf, zelf aan het woord te laten, zodat de Gijpinismen
'uitzendinkje', 'voorzetje' en 'ouwe reus' goed kloppen. En ook Van Hanegems uitspraak: 'waar blijft die
gozert nou.' Hilarisch zijn de voorvallen met boezemvriend Maarten Spanjer. Ontspannen boek voor een paar
uur ongecompliceerde lol en een tikje ernst!

Pim says

Van der Gijp is een zeer problematische man, gezien zijn grappen over homo's en transgenders.

Toch ben ik blij met dit boek. Openheid over depressie is belangrijk, en het leest lekker weg. Het heeft grote
groepen Nederlanders aan het lezen gekregen, en kennis laten maken met depressie. Daarom toch vier
welverdiende sterren.

Jan Buijs says

Boek lift mee op het succes van Voetbal Inside en geeft een kijkje in het leven van Gijp. Leest wel lekker
weg

Andre De says

Ik heb voor dit boek gekozen, omdat een vriend van mijn vader hem heeft gelezen en het een erg goed boek
vond.

Het boek gaat over het leven van Rene van der Gijp. Het boek bevat veel leuke anekdotes over wat Rene mee
gemaakt heeft. Verder gaat het veel over hoe hij is als persoonlijkheid op de televisie, en hoe moeilijk dat
soms is. Om altijd maar de Gijp te zijn zoals wij hem kennen van televisie. Het taalgebruik, wat heel
kenmerkend is voor Rene is het speciale aspect van het boek. Omdat het zo ook echt uit zijn mond lijkt te
komen. Verder vind ik het ook echt bijzonder om te weten wat een televisie persoonlijkheid als hij eigenlijk
allemaal moet doorstaan. Daar sta ik zelf niet vaak bij stil.

Ik zou het boek zeker aanraden onder de voetbal-liefhebbers onder ons. Het gaat veel over voetballers en
trainers waar hij mee gewerkt heeft. Als je als lezer geen kennis hebt van deze voetballers en trainers is het
boek niet interessant, Omdat er dan geen logica in zit en het ook niet meer grappig is.

Maar als voetbal-liefhebber zou ik het zeker lezen ik heb er zelf van genoten het te lezen.

Daisy says

Probeer ik zó intelligent klassiekers op mijn To Read lijstje te zetten, heb ik ineens Gijp gelezen... tja.
Het was lekker weer... Ik lag in de tuin... Al mijn boeken waren boven... Maar Gijp lag in de buurt, en



volgens mijn moeder was het best een aardig boek voor tussendoor.
Dus ja, toch maar begonnen, en inderdaad wel aardig. Af en toe grappig, maar op het einde had ik meer dan
genoeg van die man.

mcq says

Ja prima leesvoer voor de gedachteloze momenten waar je doorheen kachelt. Als je geïnteresseerd bent in de
persoon René van der Gijp geeft het een aardige schets maar niet echt vernieuwend en verre van een portret.
Het is opgebouwd rondom de top van zijn populariteit en zijn psychische inzinking. Over de psychische
problemen komt geen informatie van René zelf en verder zijn deze pagina's volgeschreven met de verhalen
van vrienden en kennissen van René die stellen dat onder de lach zo'n gevoelige jongen zit. Maar goed daar
ging het eerste deel ook al grotendeels over.
Ik denk dat René toch weleen beetje gelijk had toen hij tegen de schrijver zei dat het boek waarschijnlijk erg
saai zou worden. Nou ja saai is het niet, maar spannend ook allerminst. Een kritisch verhaal van iemand over
Gijp, een wedstrijdverslag of de echte verhalen over die "turbulente periode" van Van Der Gijp hadden het
boek echt naar een ander niveau kunnen tillen. Ik was persoonlijk wel erg geïnteresseerd geweest in de
verhalen rondom zijn buitenlandse carrière en wat oud-ploeggenoten daar nou nog van Rene wisten. Al met
al leuk voor de VI kijker in de vakantie of voor het slapen gaan maar temper je verwachtingen.

Mirandana says

Manlief en ik zijn beide totaal geen voetbalfans, Gijp heb ik 'leren kennen' door VI Oranje. Ik vond/vind hem
geweldig. Je vind hem leuk of je vind het niks. Ik vind zijn anekdotes, opmerkingen en zijn lach geweldig.
Dit boek had ik dan ook in 2 leesavondjes in bed uit. Het is geen diepgaande biografie maar je komt toch wel
wat over hem te weten. Heel herkenbaar ook door zijn uitspraken, ja toch? lekker toch? Ik heb een paar keer
hardop zitten lachen. Een boek om gewoon een keer te lezen.

Max says

Gijpie. Heerlijke kerel. Nooit geweten dat hij altijd al zo'n mafkees was als bij VI aan tafel. Je kan geen
hekel aan Gijpie hebben .. tenzij je een overkill krijgt. En dat is precies waar hij zelf dus ook aan ten onder
ging: een overkill van zichzelf. Waar sommige beroemdheden zichzelf verliezen in zuipen of divagedrag
komt Gijpie gewoon weer als zichzelf terug. Dat is karakter. Verder bestaat het boek uit geinige anekdotes en
beschouwingen van collega's en vrienden over Gijp's inborst. Niets bijzonders. Hap, slik, weg.
Het boek heeft ruim 300 pagina's, maar is zo gedrukt dat het eigenlijk maar 150 zijn. Koeieletters en witte
zeeen tot aan de rand. Ik vind het best. Het las heerlijk in 1 dag weg op de camping en meer pretendeert het
ook niet te willen. Het heeft alles om de ontvoering van Freddy Heineken eindelijk van de nummer 1 positie
onder voetballers te stoten en die titel gun ik Gijpie van harte.

Kristian says

Goed boek! Mooi om de man Gijp te leren kennen, in plaats van alleen de 'komiek' Gijp. Van Egmond



schrijft meeslepend waardoor het boek niet één moment saai wordt. Echter, nadat ik het uitgelezen had, had
ik het gevoel dat ik wat miste in het boek. Gijp's burn-out, een redelijk belangrijke episode in zijn leven,
werd naar mijn mening te vluchtig beschreven. Daarnaast mochten er van mijn part véél meer anekdotes uit
Gijp's voetbalcarrière in staan! Fantastische dingen heeft ie meegemaakt, waar hij smakelijk over kan
vertellen. Hopen dat er in een nieuw boek meer inzitten.

Arnold Bronkhorst says

Boek vol anekdotes en grappen. Het bleef voor mij niet boeiend. Te veel van hetzelfde. Veel verhalen heeft
ie ook al vaak op tv verteld. Hij loopt lachend door het leven, behalve als ie het te gek maakt...


