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Omdat haar vader gaat samenwonen, moet de Vlaamse Nadia verhuizen naar Nederland. Het lukt haar niet
om haar plek te vinden in de nieuwe omgeving. Haar accent alleen al geeft aanleiding tot pesten. Het begint
in de klas, op het schoolplein en op straat. Daarna gaat het verder thuis, via de computer en sms. Op school
ontstaat een ware haatcampagne. Thuis kan ze niet terecht. Haar moeder is al enkele jaren op wereldreis om
haar innerlijke ik te zoeken. Haar vader heeft het te druk met zijn nieuwe liefde. Nadia belandt in een vreemd
land, op een vreemde school met vreemde klasgenoten. Haar nieuwe moeder is vreemd, haar stiefbroer is
vreemd en haar vader doet vreemd. Ze mist haar moeder en voelt zich alleen en niet begrepen. Aan wie moet
ze hulp vragen? Nadia kwijnt weg. Ze mijmert over de vraag of ze gemist zou worden. Wat doet ze nog op
deze wereld?

Judas gaat over pesten. Helen Vreeswijk benadert het onderwerp ook vanuit het standpunt van de meeloper,
die gewrongen zit tussen de pester en het slachtoffer. Dat maakt het verhaal heel bijzonder en uniek.
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From Reader Review Judas for online ebook

Ilse says

Als er één schrijfster is waarvan ik een boek niet zou uitstellen qua dikte, is het Helen Vreeswijk wel. Zoals
ik gewend ben van Helen, las dit boek lekker vlot weg. Het onderwerp interesseerde me sowieso al. Hoewel
het verhaal toch iets anders verloopt dan ik had gedacht, viel het boek me zeker niet tegen. Ik had zelfs
gedacht dat het verhaal zwaarder zou zijn. Echter was dat niet het geval.

Lees de hele recensie op:
http://ilsetenhave.wordpress.com/2014...

Susan van der Staaij says

Wauw.. Dit boek heeft me toch wel even stil gemaakt.. Ik herken me in heel veel dingen dan toch wel weer..
Zelf jaren lang gepest.. Wat een fantastische schrijver is Helen Vreeswijk! Heeft me vanaf het begin tot het
eind in spanning gehouden! Petje af!

Saskia says

Ik heb nu een aantal boeken gelezen van Helen Vreeswijk, maar vind dit dus de allerbeste tot nu toe! Ik was
van begin tot het eind geboeid. Een geweldig thema (pesten en meelopen) voor de jeugd, maar ook zeker
voor volwassenen. Dit boek heeft indruk op mij gemaakt, een aanrader!

Lisa Tijms says

geweldig. zo meeslepend

Anke says

goed boek van een prima schrijfster. spannend en zeker niet voorspelbaar. de rol van het dagboek hoefde er
wat mij betreft niet in, daarom 1 ster minder. verder top boek!

Dagmar says

Eindelijk weer een keer een Helen Vreeswijk gelezen en wat was het weer goed! Recensie binnenkort op



www.leesendroom.jouwweb.nl

Marlinde149 says

Het was echt een heel gaaf boek. Toen ik begon met lezen moest ik door lezen, opzij leggen lukte niet. Ik
ben 13-06-2014 begonnen in Judas.

Boogaerts Kristel says

Een boek dat ik in één ruk heb uitgelezen. Je word weeral met je neus op de feiten gedrukt hoe pesten het
leven van een puber volledig kan verwoesten. Een echte aanrader voor jeugd en volwassenen, voor pesters
en gepesten.

Kelly says

Vond dit boek een van de beste van Helen Vreeswijk!

Ellen says

Vroeger was ik een echte fan van Helen Vreeswijk, ik had al haar boeken gelezen en vond ze stuk voor stuk
geweldig. Maar de laatste tijd begon dat wat te verwateren. Zo was ik haar nieuwste boek, Judas, helemaal
uit het oog verloren. Gelukkig heb ik het eindelijk gelezen en ik ben weer helemaal fan!

Het verhaal gaat dus over Nadia, een Vlaamse die naar Nederland verhuist. Ik ben zelf Vlaams en ik had een
beetje schrik dat Helen Vreeswijk zou geprobeerd hebben om ‘typische’ Vlaamse taal te gebruiken in het
verhaal. Meestal valt zoiets tegen als de auteur eigenlijk zelf Nederlands is. Gelukkig ben ik daarvan
bespaard gebleven.

Het eerste deel van het verhaal gaat enkel over de wereld van Nadia, nog geen politie dus. Je leert haar en
haar situatie beter kennen, haar vrienden, vijanden, problemen… Ik vond het wel interessant, maar ik
wachtte eigenlijk vooral op het moment dat de politie in het verhaal voorkwam. Na een tijdje was het zover,
de politie. Ik vind deze stukken altijd het interessants en ook deze keer konden ze me echt boeien. Daaraan
merk je dat de auteur zelf ervaring heeft bij de politie en dat is zeker een meerwaarde.

Toen ik de laatste pagina’s van het verhaal las, was ik echt in shock, ik had nooit gedacht dat pesterijen op
zoiets konden uitdraaien. En dan maar denken dat ik me wel een idee kon vormen van wat pesten is… Het
zet je echt aan het denken. Ergens vond ik het wel een beetje ongeloofwaardig dat het slechts over ongeveer
twee weken ging. Ik kan amper geloven dat zoiets zo erg kan escaleren in zo’n korte tijd. Maar het maakt het
verhaal in ieder geval niet minder sterk!



Ilse says

Iedere young adult zou dit boek moeten lezen ... Hoe hard kunnen pesters EN meelopers zijn voor anderen.
Dit boek trekt echt je ogen open. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat mijn eigen kinderen nooit zulke
pesterijen moeten doormaken ...
Ik vond het een goed boek met een duidelijke boodschap; ook al ben ik zelf geen young adult meer ;-).
Pluspunt voor Helen Vreeswijk dat ze tegelijkertijd een spannend aspect aan dit boek heeft meegegeven door
het verhaal rond de overval.

Hilde Mertens says

Always grand yourself lucky with your siblings...

Samantha says

Helen Vreeswijk kan door haar ervaring een boek zo echt en indrukwekkend vertellen dat je er in
meegesleurd word tot aan de allerlaatste bladzijde.

Claude says

De boeken van Mvr. Vreeswijk zijn steeds onderhoudend, maar het lijkt toch een beetje te veel op een
formule (zoals haar 'brother in arms', Dirk Bracke), maar dit boek is meer dan informatief en onderhoudend.
Het is ook spannend en de personages komen meer tot hun recht. Het beste wat ik van haar gelezen heb.

Saskia says

De boeken van Helen Vreeswijk lezen altijd als een speer, zo ook dit boek weer. En wat een boeiend
onderwerp heeft dit boek, ook ik was van begin tot eind geboeid, ik heb gisteren zelfs de laatste helft van het
boek in één ruk uitgelezen. Ik vind dit één van de betere boeken van Helen.


